
 
 
 

Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve 
geschreven is; want de tijd is nabij. 
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1. DE CHRONOLOGIE VAN OPENBARING 

 
Openbaring 1 
Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve 
geschreven is; want de tijd is nabij. 
 
Openbaring is volgens velen een moeilijk, vrijwel niet uit te leggen boek. Maar, dat Openbaring niet zo 
lastig te begrijpen is als je het in de juiste context leest, leggen we uit in deze studie. Vragen wie de 
144.000 uit Openbaring 7 zijn, of wie het witte paard berijdt in Openbaring 6, of wie de twee getuigen 
uit Openbaring 11 zijn, zijn gemakkelijk te beantwoorden als we begrijpen welke gebeurtenissen in 
welke volgorde plaatsvinden. 
 
Om Openbaring goed te begrijpen is het van groot belang de juiste chronologie van Openbaring te 
begrijpen. Openbaring is geschreven in het jaar 95 na Christus, door de apostel Johannes, gedurende zijn 
gevangenschap op het Griekse eiland Patmos. Johannes beschreef de Openbaring, die hij van Jezus 
Christus ontvangen had, in chronologische volgorde! Het is van essentieel belang deze chronologie goed 
te begrijpen, want zodra je deze chronologie goed begrijpt, dan wordt het lezen en interpreteren van 
Openbaring een stuk eenvoudiger! 
 
1.  Openbaring 1 is de introductie, maar is tevens een ruwe schets voor het hele boek. In Openbaring 
1:19 lezen we: 
 
Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen 
 
Met deze schets is het relatief eenvoudig Openbaring te begrijpen. In Openbaring 1 schrijft Johannes 
wat hij heeft gezien. 



 
2.  In Openbaring 2 en 3 beschrijft Johannes wat is, via de brieven aan letterlijk zeven Gemeenten in 
Klein Azië. Het zijn niet slechts letterlijke brieven aan deze Gemeenten, maar het zijn ook brieven die 
staan voor de tijd van de Gemeente op aarde (of de Kerk). De tijd van de Gemeente op aarde begint in 
Handelingen 2 en eindigt met de Opname van de Gemeente. Op dit moment leven we dus in de tijd van 
de Gemeente op aarde (ook wel de Genade-tijd genoemd). 
 
3.  Vanaf Openbaring 4 lezen we wat de wereld in de toekomst te wachten staat. Let op dat 
Openbaring 4 begint met "na dezen": 
 
Na dezen zag ik.... 
 
Openbaring 4 begint met een referentie naar de Opname van de Gemeente: 
 
Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als 
van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden 
moet. En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den 
troon. 
 
We vergelijken dit met 1 Thessalonicenzen 4:16-18: 
 
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen 
van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend 
overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de 
lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
 
De Gemeente wordt in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring 19 keer genoemd. Na Openbaring 
3:22 wordt de Gemeente pas weer in het laatste hoofdstuk van Openbaring genoemd! Openbaring 4 en 
5 spelen zich in de Hemel af. De grote verdrukking begint in Openbaring 6 met de komst van de 
antichrist, de rijder van het witte paard! 
 
4.  Openbaring 6 t/m Openbaring 18 beschrijft de grote verdrukking. De grote verdrukking eindigt met 
de wederkomst van Jezus Christus in Openbaring 19. Openbaring 20 beschrijft het 1000-jarig Rijk. In 
Openbaring 21 en 22 treffen we de nieuwe hemel en nieuwe aarde en de eeuwigheid aan. De 
eerstvolgende grote profetische gebeurtenis is de Opname van de Gemeente! Daarna begint direct de 
grote verdrukking (zeven jaar), gevolgd met de wederkomst van Jezus Christus, het 1000-jarig Rijk, 
waarin Christus samen met de gelovigen die met Hem terugkeren zal regeren. Na dit Rijk volgen het 
eindoordeel en de eeuwigheid. 
 
Met deze chronologie wordt het veel eenvoudiger Openbaring te begrijpen. Zo lezen we bijvoorbeeld in 
hoofdstuk 11 over de twee getuigen, of in hoofdstuk 13 over het teken van het beest, maar, deze zaken 
gebeuren pas NA de Opname van de Gemeente, en, dat betekent dus dat jij - als gelovige - deze zaken 
niet mee zal maken! En, juist om deze reden is het belangrijk het evangelie te verkondigen, omdat 
diegenen die Jezus nog niet aanvaard hebben als God en Verlosser niet aan de grote verdrukking zullen 
ontsnappen. Het verspreiden van het evangelie kan op verschillende manieren; spreek met kennissen, 
collega's, of verspreid bijvoorbeeld (gratis) folders! Je kunt zelf ook iets maken, maar graag helpen we je 
aan gratis materiaal! Interesse? Neem contact met ons op! 
 



 
 

2. OPENBARING EEN COMPLOT-THEORIE?? 
 
Openbaring 13 
En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een 
merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, 
dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. 
 
Een merkteken om te kopen en verkopen? 
 
In Openbaring kunnen we lezen hoe het de wereld zal vergaan, na de Opname van de Gemeente (vanaf 
Openbaring 4). De gelovigen hoeven zich geen enkele zorgen te maken "per ongeluk" aan het teken van 
het beest vast te zitten. Desondanks zien we al de voortekenen van het komende merkteken 
(Openbaring 13): 
 
En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een 
merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, 
dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. 
 
De afgelopen jaren heeft de wereld al mogen proeven aan merktekens, die noodzakelijk waren om 
bijvoorbeeld een restaurant in te mogen of een voetbalwedstrijd of festival bij te mogen wonen. In 
sommige landen raakte je zelfs je baan en salaris kwijt als je geen gezondheidspas had! In de Bijbel lezen 
we dat in de laatste dagen er verdeeldheid zal ontstaan, zelfs binnen huishoudens, gezinnen en 
huwelijken. Het zijn voortekenen van een vreselijke tijd. Mensen die een andere "mening" hebben 
worden achterlijk of decadent genoemd, uitgesloten of zelfs vervolgd. Het zijn voortekenen van een 
verschrikkelijke tijd. De honger naar vermaak is dermate groot dat mensen er veel, heel veel voor over 
hebben. Hoe zal het zijn als het niet "slechts" om vermaak gaat, maar om je baan, je voedselvoorziening 
en andere essentiële zaken? In de eindtijd (grote verdrukking) zullen mensen letterlijk bereid zijn om 
satan te aanbidden, om in leven te blijven! In Mattheüs 24 noemt Jezus deze verschrikkelijke tijd een 
verdrukking die de wereld nog nooit gekend heeft. Deze verdrukking zal zo verschrikkelijk zijn dat God 
Zelf deze tijd inkort, omdat anders NIEMAND zal overleven. In Openbaring 13 lezen we dat er een 
merkteken zal komen. Zonder dit teken is het niet meer mogelijk iets te kopen of te verkopen. De 
voortekenen zien we. Er zal één wereldregering komen, één wereldreligie en één wereldmunt. Er zal één 
wereldleider komen, de antichrist. 
 
De Bijbel spreekt over natuurrampen, oorlogen, hongersnoden en hyper-inflatie. In de eindtijd zal een 
brood een dagloon kosten, zullen miljarden mensen de hongerdood sterven of slachtoffer worden van 
natuurgeweld of een oorlog. Ook van deze dramatische gebeurtenissen zien we nu al de voortekenen: 
er is een behoorlijke toename van het aantal zware aardbevingen, er zijn meer oorlogen dan ooit, en 
ook de intensiteit van deze oorlogen neemt toe, en voor het eerst is er sprake van globale inflatie (en in 
sommige landen zelfs hyper-inflatie). Diverse humanitaire organisaties waarschuwen voor extreme 
hongersnoden en schaarste! Het zijn voortekenen van datgene wat de Bijbel voorspeld heeft. Aan alles 
zien we dat de contouren van het antichristelijke rijk zichtbaar worden! 
 
Het is heel goed mogelijk, waarschijnlijk zelfs, dat ergens achter de schermen deze wereldleider al leeft 
en zich voorbereidt. Het is zinloos te voorspellen wie deze leider is of zal zijn. Jezus legt uit dat we aan 



de tekenen kunnen zien waar we ons bevinden op de Bijbelse (profetische) kalender. De Bijbel vergelijkt 
de grote verdrukking met de tijd voor een geboorte; geboortepijn zal heftiger worden, en de tijdspanne 
tussen de verschillende weeën zal korter worden. De wereld staat een verschrikkelijke tijd te wachten, 
waarin naar schatting vier miljard mensen zullen sterven. 
 
MAAR, diezelfde Bijbel leert ons dat de Gemeente van Christus (ofwel alle mensen die Jezus als God en 
Verlosser aanvaarden!) voor het aanbreken van deze vreselijke verdrukking weggenomen zal worden 
van de aarde. In een ondeelbaar moment zullen de gelovigen verdwenen zijn (Mattheüs 24, 1 
Thessalonicenzen 4, Johannes 14). Bij het lezen van het Bijbelboek Openbaring moeten we dus goed 
beseffen dat de Christenen NA Openbaring 3 niet meer op aarde zullen zijn! De Opname van de 
Gemeente is de eerste volgende gebeurtenis die geprofeteerd is in de Bijbel. 
 
De wereld zal de Opname van de Gemeente niet eens zien. Deze komt in een ondeelbaar ogenblik, in 
een oogwenk! De gelovigen zullen Zijn stem horen, de wereld niet! De wereld zal slechts zien dat velen 
verdwenen zijn! En daarom zijn er allerlei films. De duivel heeft zijn uitleg al voorbereid, films over ufo's, 
close encounters of the third kind en noem maar op! Veel intelligente mensen geloven in ufo's, maar 
niet in God. 
 
Ga jij mee? Of doe je mee aan het systeem van de wereld? Kies jij voor Jezus? Kies jij voor een echt vrij 
leven, waarvoor geen merktekens nodig zijn? Kies jij voor vrijheid en gezondheid? Aanvaard Jezus 
Christus als God, Verlosser, als Geneesheer en Beste Vriend! 
 
 

3. GOG EN MAGOG 

 
Ezechiël 38 
Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en 
profeteer tegen hem. 
 

 
 
 
In de Bijbel heeft God ons duidelijke tekenen gegeven, waaraan we kunnen zien waar wij ons bevinden 
op de Bijbelse kalender. De terugkeer van de Joden naar Israël kunnen we misschien wel als één van de 
belangrijkse signalen beschouwen, waaruit we kunnen opmaken dat we ons in de laatste fase van de 
Kerktijd bevinden. Naast de terugkeer van het Joodse volk, zien we ook een toename van globalisering, 



anti-semitisme, afvalligheid, misleiding en valse leer (zoals vervangingstheologie en preterisme). Ooit zal 
één persoon de wereldleider worden, op zowel economisch, militair en politiek terrein. Alle tekenen 
wijzen op een spoedige terugkeer van Jezus Christus. Alleen al in de periode 2020 - 2022 is de wereld 
niet slechts getroffen door een pandemie, en een oorlog, gestart door Rusland, maar zien we ook een 
explosieve groei van het aantal natuurrampen en wereldwijde inflatie, die elkaar weer versterken en 
zullen uitmonden in een multi-crisis. De veranderingen die we in de wereld zien in twee jaar (versnelde 
digitalisering, sterke afname contant geld, steeds meer wereldwijde controle), vinden normaal plaats in 
tientallen jaren! 
 
We zien dus een profetische versnelling van gebeurtenissen, waarbij in 2022 de opkomst van Rusland er 
zeker uitspringt. In 1991 viel de Sovjet Unie uiteen in ongeveer 15 nieuwe landen. Volgens Vladimir 
Poetin was dit de grootste geopolitieke ramp uit de 20e eeuw. Het doel van Poetin zou dus kunnen zijn 
de Sovjet Unie weer te herstellen. Maar, wat is de rol van Rusland in Bijbelse profetie? Het antwoord op 
deze vraag lezen we in Ezechiël 38 en 39: 
 
Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer 
tegen hem. Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u 
omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en 
ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het 
zwaard hanteren. Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, Gomer met al zijn 
troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u. 
 
Om Ezechiël 38 goed te kunnen begrijpen, moeten we beseffen dat Ezechiël 38 na hoofdstuk 37 
geschreven is, waarin we lezen dat de Joden zullen terugkeren naar het in 1948 gestichte land Israël. In 
1948 woonde slechts 6% van de Joden in Israël. In 2022 woonde ongeveer 40% van alle Joden in Israël! 
We zijn dus getuige van het uitkomen van de profetie uit Ezechiël 37. Het is opvallend dat Ezechiël dit 
2500 jaar geleden profeteerde. Het is minstens zo opvallend dat Ezechiël ook voorspelde dat Rusland in 
de laatste dagen een grootmacht zou worden. "Maar, wanneer we Ezechiël 38 lezen, treffen we de 
naam Rusland niet aan", zullen sommigen zeggen. In diverse Engelse vertalingen wordt in Ezechiël 38:2 
gesproken over "the Prince of Rosh". De grammatica van de Hebreeuwse Bijbel ondersteunt de vertaling 
van Rosh als een naam met een geografische locatie, waar later de naam Rusland uit ontstaan is. Tevens 
weten we dat er in de tijd van Ezechiël volkeren leefden in het zuiden van het huidige Rusland, met de 
naam Ros of Rasapu. Ten slotte lezen we in Ezechiël 38 en 39 drie keer dat deze troepen, onder leiding 
van Gog, uit het (verre) noorden komen. Veel Bijbelleraren denken ook dat Magog naar Rusland 
verwijst. In Ezechiël 38 lezen we tevens dat Rusland niet alleen komt, maar met een coalitie van 
verschillende landen. De oorlog zal plaatsvinden in de eindtijd na de Opname van de Gemeente, omdat 
Israël in vrede en rust is, het land niet "ommuurd" is, en de inwoners onbezorgd van hun leven genieten: 
 
U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd 
wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, .... 
 
Deze situatie doet zich pas voor nadat de antichrist een vredesverdrag met Israël heeft getekend (Daniël 
9). 
 
De aanval op Israël wordt geleid door Gog. In tegenstelling tot wat sommigen denken, is Gog dus een 
persoon. De naam Gog betekent zeer waarschijnlijk "duisternis". Gog is niet de antichrist! Er wordt veel 
gespeculeerd wie de antichrist of wie Gog zal zijn. De antichrist wordt pas geopenbaard na de Opname 
van de Gemeente. Gog zal de leider zijn van de coalitie, onder leiding van Rusland, die optrekt naar 



Israël. In 2022 vroegen velen zich af of Poetin Gog zou kunnen zijn? Het simpele antwoord is dat we het 
niet weten. Wat we wel weten is dat Vladimir Poetin Gog-achtige eigenschappen heeft (denk aan de 
verdragen tussen Iran en Rusland en de ambitie om de Sovjet-Unie te herstellen), en daarmee in ieder 
geval een voorteken is van dat wat nog moet komen! 
 
De landen van de coalitie 
 
We hebben dus vastgesteld dat Gog de leider is van de coalitie. De andere namen zijn landen. Wanneer 
we op een recente wereldkaart kijken, treffen we geen van de namen uit Ezechiël 38 aan. We moeten 
dus nagaan welke landen de tegenwoordige tegenhangers zijn. We hebben al geconstateerd dat de 
naam Rosh (niet in alle vertalingen genoemd) overeenkomt met het huidige Rusland. Velen denken ook 
dat Magog (deels) naar Rusland verwijst, maar anderen gaan ervan uit dat Oekraïne ook onderdeel 
uitmaakt van Magog, en dat Magog dus overeenkomt met de voormalige Sovjet-Unie! En, deze visie 
bestond al lang voor de oorlog in Oekraïne! En, als dit waar is, dan is de inval van Rusland in de Oekraïne 
mogelijk een voorbereiding op de gebeurtenissen uit Ezechiël 38! 
 
De andere genoemde landen zijn Mesech, Tubal, Perzië, de Cusjieten (Cusj), Puteeërs (Put), Gomer en 
Beth-Togarma. Vier van deze landen (Mesech, Tubal, Gomer en Beth-Togarma) waren in de tijd van 
Ezechiël gesitueerd in en rond het huidige Turkije. Dat betekent dus dat Turkije betrokken zal zijn in de 
Gog en Magog-oorlog. Het land Put lag ten westen van Egypte, ofwel het huidige Libië. Perzië is 
uiteraard het huidige Iran. Het is geen geheim dat Iran één van de grootste vijanden van Israël is! Het 
land Cusj is het huidige Ethiopië en Soedan. Sommigen denken dat de genoemde landen een soort 
buitenste ring zijn van de coalitie, en dat alle landen in deze ring ook deel uit zullen maken van de 
coalitie. 
 
Opvallend is dat er ook protest zal zijn tegen de aanval op Israël. We lezen in Ezechiël 38:13 
 
Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een 
roof te plegen? 
 
Sjeba is waarschijnlijk het huidige Yemen. Dedan zijn naar alle waarschijnlijkheid de gematigde 
golfstaten. Tarsis was een gebied in het huidige zuiden van Spanje (Tarsis komen we ook in Jona 1 
tegen). De gematigde golfstaten, en mogelijk ook westerse landen zullen protesteren tegen de aanval 
van Rusland en moslim-landen op Israël. 
 
Waarom vallen Rusland en de moslim-landen Israël aan? 
 
In de eerste plaats valt er veel te halen in Israël ("roof plegen"). Er zijn grote hoeveelheden olie en gas 
ontdekt. Het tweede doel is de vernietiging van het Joodse volk (in het verleden hebben we ook de 
verschrikkelijke voortekenen gezien!). De aanval is demonisch geïnspireerd, en satan is natuurlijk de 
ultieme Jodenhater (antisemiet). En een derde reden is het uitdagen van de antichrist. De invasie (Gog 
en Magog-oorlog) zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in de eerste helft van de zevenjarige 
verdrukking, als Israël in vrede leeft (dus na de ondertekening van het vredesverdrag met de antichrist 
aan het begin van de zevenjarige verdrukking!). De aanval van Rusland en de moslim-landen is dus niet 
slechts een aanval op Israël, maar ook een aanval op de (westerse) landen, en het vredesverdrag van de 
antichrist met Israël (misschien wel het argument voor de antichrist om het verdrag te schenden?!). 
 
Wanneer vallen Rusland en de moslim-landen Israël aan? 



 
Zoals al eerder vermeld vindt de Gog en Magog-oorlog plaats ná de Opname van de Gemeente (omdat 
Israël in vrede en rust is, het land niet "ommuurd" is, en de inwoners onbezorgd van hun leven 
genieten), zeer waarschijnlijk in de eerste helft van de zevenjarige verdrukking. Er zijn andere visies, en 
die willen we toch kort benoemen (en weerleggen): 
 
Sommigen beweren dat de Gog en Magog-oorlog in het verleden al plaatsgevonden hebben. Deze visie 
is gebaseerd op Ezechiël 38:4, waar we lezen dat er paarden, zwaarden en schilden tijdens deze oorlog 
gebruikt worden. Maar, zoals we de moderne tegenhangers van de landen gebruiken, moeten we ook 
de moderne tegenhangers van de wapens gebruiken. Ezechiël profeteerde een gebeurtenis in de verre 
toekomst, en gebruikte woorden en omschrijvingen uit zijn tijd. Overigens zijn er ook mensen die 
denken dat het er zo slecht aan toe gaat in de zevenjarige verdrukking, dat men zelfs teruggrijpt naar 
zwaarden en schilden. Maar, hoe dan ook, de Gog en Magog-oorlog kán niet in het verleden hebben 
plaats gevonden, omdat Ezechiël spreekt over de verre toekomst. Daarnaast is Israël pas sinds 1948 
weer een land en heeft er nooit in het verleden een oorlog in Israël plaatsgevonden van de orde Gog en 
Magog. Er zijn ook mensen die denken dat de Gog en Magog-oorlog voor de Opname van de Gemeente 
zal plaatsvinden. Eén van de redenen waarom sommigen dit geloven, vinden we in Ezechiël 39:9, waar 
we lezen dat de inwoners van de steden van Israël na de oorlog zeven jaar vuur stoken (van de wapens). 
Echter, de eindtijd, waar Ezechiël over spreekt, begint pas ná de 0pname van de Gemeente. Daarnaast is 
Israël niet ommuurd, in vrede en leven de inwoners onbezorgd, op het moment van de invasie (Ezechiël 
38:8), en dat is pas een feit wanneer de antichrist het vredesverdrag heeft ondertekend (Israël wordt nu 
regelmatig aangevallen, is zeker ommuurd, heeft zwaar bewapende grensposten, en veel inwoners 
leven absoluut niet onbezorgd!). Bovendien moeten we beseffen dat ná de zevenjarige verdrukking het 
millennium (duizendjarig rijk) begint. Er is dus geen enkele reden om welke conclusie dan ook te trekken 
uit het "zeven jaar vuur stoken". Dan zijn er mensen die de Gog en Magog-oorlog gelijk stellen aan 
Armageddon. Maar, omdat we weten dat wanneer de Gog en Magog-oorlog begint het vrede is in Israël, 
kunnen we niet anders dan concluderen dat deze oorlog aan het begin van de zevenjarige verdrukking 
moet plaatsvinden. Bovendien wordt in Ezechiël 38 een specifieke groep landen genoemd, terwijl bij 
Armageddon alle landen betrokken zullen zijn! Daarnaast is de aanvoerder van de Gog en Magog-oorlog 
Gog, terwijl de leider van Armageddon de antichrist is. Ten slotte zijn er mensen die de Gog en 
Magog-oorlog aan het eind van het millennium plaatsen (Openbaring 20:8), omdat dit de enige andere 
referentie is naar Gog en Magog, en het dus, volgens sommigen, dezelfde oorlog moet zijn? Maar, deze 
visie kent veel problemen. Ezechiël 40 t/m Ezechiël 48 beschrijven de tijd ná de zevenjarige verdrukking. 
Bovendien zijn in de tweede Gog en Magog-oorlog, aan het eind van het millennium, alle landen 
betrokken, en niet slechts een selecte groep landen, die we in de eerste Gog en Magog-oorlog 
aantreffen. 
 
Samengevat 
 
De Opname van de Gemeente kan ieder moment plaatsvinden. Alle gelovigen zullen in een ondeelbaar 
moment opgenomen worden in de Hemel, en een perfect nieuw lichaam ontvangen. Direct of snel 
daarna daarna zal de antichrist een vredesverdrag met Israël tekenen. Deze gebeurtenis is het begin van 
de zevenjarige verdrukking. De Abraham-akkoorden uit 2020 zijn misschien wel een voorteken van het 
komende vredesverdrag! De eerste Gog en Magog-oorlog vindt plaats in de eerste helft van de 
zevenjarige verdrukking. Armageddon is de oorlog aan het eind van de verdrukking. De zevenjarige 
verdrukking eindigt met de wederkomst van Jezus Christus. 
 
 



4. DE OPNAME VAN DE GEMEENTE 
 
1 Thessalonicenzen 4 
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, 
naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. 
 

 
 
 
De duivel speelt zijn laatste kaarten uit. Hij focust op Israël, en helpt daarmee Bijbelse profetie 
uitkomen. 100 Jaar geleden was Israël geen land. 2000 jaar geleden was Israël wel een land, maar in 70 
AD kwamen de Romeinen en namen het land in. Bijbelse profetie kwam uit. De tempel werd vernietigd, 
de Joden verspreidden zich over de gehele aarde. Maar, de Bijbel zegt dat ze terug zullen keren! In 1948 
werd Israël weer een land, tegen alle verwachtingen in! Jesaja profeteerde het! We moeten goed 
beseffen dat we ons in de laatste dagen bevinden. Jezus Christus is de Bruidegom die spoedig terugkeert 
voor Zijn Bruid! Christus zal terugkeren, na de grote verdrukking van zeven jaar. Hij zal terugkeren voor 
Israël, niet voor de kerk. De kerk, of gemeente, zal worden opgenomen! In Mattheüs 24 lezen we: 
 
En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de 
gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg 
u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. 
 
We weten dat dit gebeurd is, in 70 AD, door de Romeinen. In Israël zien we het. Overal stenen, geen 
steen op een andere steen. De muur is niet de tempelmuur, er is geen tempel meer. 
 
In hetzelfde hoofdstuk lezen we: 
 
Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, 
wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de 
wereld? 
 
Er zijn dus drie vragen, en daarbij moeten we beseffen dat Mattheüs 24 aan de Joden gericht is: 
 



1. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? 
2. Wat is het teken van Uw komst? Hier is geen sprake van de Opname! 
3. Wat is (het teken van) de voleinding van de wereld? 
 
Mattheüs 24:1-35 is niet voor de kerk. Mattheüs 24:1-35 is voor Joodse gelovigen in de laatste dagen, na 
de Opname van de Gemeente. Bij de Opname komt Jezus voor ons, bij Zijn tweede komst, komt Hij met 
ons, na de grote verdrukking, voor Israël. De kerk is niet een gebouw, de kerk zijn de gelovigen; 
heidenen en Joden. 
 
Waar wordt over de Opname gesproken? 
 
In Johannes 14 spreekt Jezus, en nu dus tegen de gemeente, de gelovigen: 
 
Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn 
veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed 
te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij 
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 
 
Dit is de Opname van de Gemeente! Voor de eerste keer openbaart Jezus dit aan de gelovigen! Bij de 
Opname krijgen we een nieuw, perfect lichaam. De Opname van de Gemeente kan ieder moment 
gebeuren! Er is geen enkele profetie meer die moet uitkomen voordat de Opname van de Gemeente 
plaatsvindt! In het laatste boek van de Bijbel zegt Jezus drie keer dat Hij haastiglijk komt. Sommige 
vertalingen spreken over "spoedig", terwijl haastiglijk bedoeld wordt. Sommigen zullen zeggen: "2000 
jaar is verstreken, dat klinkt niet als "haastiglijk" of spoedig". Wat mensen vergeten is dat Jezus niet over 
tijd spreekt. In het Grieks lezen we tachu, dat plotseling betekent, in een ondeelbaar moment. 1 
Korinthe 15 spreekt over "een ondeelbaar ogenblik, een oogwenk". Bij de Opname zal je een bazuin 
horen, en het volgende moment ben je in de hemel, met een nieuw lichaam. Je zult er geweldig uit zien! 
Je zult je fantastisch voelen! Als Jezus dus zegt dat Hij haastiglijk komt, bedoelt Hij, zoals we in 1 
Korinthe 15 kunnen lezen, dat Hij in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk komt. Hij spreekt niet 
over tijd! 
 
In Titus 2 lezen we: 
 
Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en 
de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en 
godvruchtig te leven. 
 
Dat is wat genade ons leert! Wij moeten genade onderwijzen. Genade onderwijst vervolgens mensen! 
 
In hetzelfde hoofdstuk lezen we: 
 
terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze 
Zaligmaker, Jezus Christus. 
 
Een onderdeel hiervan is dus dat mensen, door genade, moeten uitzien naar de zalige hoop. 
 
Niet-gelovigen zullen niet worden opgenomen. Echter, als je wedergeboren bent, als je dus een nieuwe 
schepping in Christus bent, zal je worden opgenomen. We hebben gezien dat Israël een eenheid is, de 



Joden keren terug naar hun land. De kans is groot dat we in de laatste dagen leven! De grote 
verdrukking van zeven jaar, het laatste deel van Daniëls profetie, gegeven door de engel Gabriël, is de 
periode van Gods toorn. Echter, in 1 Thessalonicenzen 1 lezen we: 
 
Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden 
tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te 
verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. 
 
De grote verdrukking staat ook bekend als de dagen van Gods toorn! 
 
De Christenen zijn verlost van deze komende toorn, van deze komende grote verdrukking! Er wordt niet 
gesproken over de eeuwige straf. We zijn immers al gered. Er wordt gesproken over de grote 
verdrukking! 
 
In 1 Thessalonicenzen 4 lezen we: 
 
Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet 
bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en 
opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want 
dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de 
Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem 
van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, 
zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen 
worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere 
zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 
 
Het is dus een woord van God! De Heilige Geest wil niet dat we onwetend zijn! 
 
De wereld zal de Opname niet eens zien. Deze komt in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk! De 
gelovigen zullen Zijn stem horen, de wereld niet! De wereld zal slechts zien dat velen verdwenen zijn! En 
daarom zijn er allerlei films. De duivel heeft zijn uitleg al voorbereid, films over ufo's, close encounters of 
the third kind en noem maar op! Veel intelligente mensen geloven in ufo's, maar niet in God. 
 
Wie worden opgenomen? 
 
Het antwoord op deze vraag is heel simpel! Het zijn de rechtvaardigen, de gelovigen, ofwel diegenen die 
Jezus Christus aanvaard hebben als persoonlijke Verlosser! Niemand kan het verdienen, het is een 
geschenk, uit genade. Een geschenk waar ieder mens, onvoorwaardelijk ja tegen kan zeggen! Zeg jij 
"ja"? Aanvaard Jezus Christus als persoonlijke Verlosser, het is de mooiste Realiteit die er bestaat! Zie uit 
naar de Opname van de Gemeente, onze gezegende en enige hoop in duistere tijden! 
 
 

5. GAAT DE GEMEENTE (KERK) DOOR DE GROTE VERDRUKKING? 

 
Openbaring 3 
Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der 
verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. 



 
In dit hoofdstuk behandelen we de verschillende visies m.b.t. de Opname van de Gemeente. Sommigen 
geloven dat Christenen (de Kerk of de Gemeente) tijdens de grote verdrukking op aarde zullen zijn. 
Sommigen denken dat de Gemeente ongeveer halverwege opgenomen zal worden en weer anderen 
geloven dat de Gemeente van Christus voor de grote verdrukking opgenomen wordt. Maar, welke visie 
is nu de juiste, en waarom? 
 
In 1 Thessalonicenzen 4 vinden we één van de meest klassieke teksten die over de Opname van de 
Gemeente handelt: 
 
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, 
naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. 
 
De Bijbel spreekt hier dus niet over de wederkomst, omdat Jezus dan op aarde zal komen. De Bijbel 
spreekt hier over de laatste generatie die Jezus tegemoet zal gaan en opgenomen zal worden. 
 
Velen beweren dat het geloven dat de Opname van de Gemeente voor de grote verdrukking van zeven 
jaar zal plaatsvinden een moderne visie is. De waarheid is dat deze visie al geloofd werd door en in de 
Gemeente van Christus uit de eerste eeuw! Pas eeuwen later ontstonden er andere visies. De grote 
verdrukking zal zeven jaar duren, en begint wanneer de antichrist een vredesverdrag met Israël tekent 
(Daniël 9:27). 
 
Wanneer vindt de Opname van de Gemeente plaats? 
 
De meest gegeven antwoorden op deze vraag zijn: 
 
1.   Voor de grote verdrukking. 
2.   Halverwege de grote verdrukking. 
3.   Na de grote verdrukking. 
 
Diegenen die de eerste visie aanhangen, geloven dat de antichrist pas openbaar wordt ná de Opname 
van de Gemeente (dus dat de Gemeente voor de verdrukking wordt opgenomen). De wederkomst van 
Christus beëindigt de grote verdrukking. Jezus komt terug mét de Gemeente. Dan zijn er mensen die 
geloven dat de Gemeente de helft van de verdrukking (drie en een half jaar) zal meemaken. En tenslotte 
zijn er gelovigen die denken dat de Opname van de Gemeente na de grote verdrukking zal plaatsvinden, 
wanneer Jezus aan het eind van de zevenjarige verdrukking wederkomt. 
 
Theologische en logische problemen m.b.t. visies (2) en (3) 
 
1.  Geen enkele tekst over de grote verdrukking noemt de Kerk of Gemeente van Christus (Openbaring 
4 t/m Openbaring 19). De reden waarom de Gemeente niet meer genoemd wordt, is omdat deze niet 
meer aanwezig is, en dus opgenomen is (tijdens de verdrukking zullen er wel mensen tot geloof komen. 
Deze mensen worden de gelovigen of heiligen uit de verdrukking genoemd, en het zal zelfs een grote 
schare zijn!)! 
 
2.  Meerdere Bijbelteksten verklaren zonder twijfel dat de Gemeente de grote verdrukking niet zal 
meemaken! Enkele voorbeelden: 
 



Openbaring 3:10: Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het 
uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. 
 
1 Thessalonicenzen 1:10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft 
opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. 
 
2 Thessalonicenzen 2:6 (en verder): .... En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd 
geopenbaard wordt. .... Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen 
is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden... (de wetteloze, ofwel de antichrist, zal pas 
geopenbaard worden als de Gemeente uit het midden (van aarde) verdwenen is! 
 
3.  Veel Oudtestamentische verhalen beschrijven gebeurtenissen waarin rechtvaardigen gered worden 
voordat er een oordeel van God komt. Noach wordt gered, voor de vloed. Lot wordt gered, voor de 
vernietiging van Sodom en Gomorra. Het gaat tegen Gods natuur in Zijn kinderen te laten lijden. 
Waarom zou de Gemeente dan door de grote verdrukking moeten? De grote verdrukking is de periode 
waarin Gods Volk (Israël) Jezus als Messias zal aanvaarden! 
 
Conclusie 
 
De Gemeente van Christus (de Kerk) zal de grote verdrukking van zeven jaar niet meemaken. De 
Gemeente zal voor die tijd opgenomen worden. Natuurlijk zullen we voor de Opname van de Gemeente 
wel de voortekenen zien (denk aan oorlogen, pandemieën, schaarste en natuurrampen. Deze 
voortekenen moeten we niet verwarren met de oordelen uit Openbaring!). De vraag is nu of jij bij de 
Gemeente hoort? Diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke 
tijd, ofwel de grote verdrukking, niet hoeven mee te maken! 
 
 

6. TELEPORTATIE EN DE BIJBELSE OPNAMES 

 
Handelingen 8 
En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer 
zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in 
Asdod. 
 
De meeste mensen hebben wel eens van teleportatie gehoord. Het is een bekend verschijnsel in 
sciencefiction-films. Teleportatie (of teleporteren) is de rechtstreekse verplaatsing van objecten (of 
dieren of mensen) van de ene plaats naar de andere, zonder dat het object fysiek de ruimte tussen 
beide plaatsen hoeft te doorkruisen. Min of meer op hetzelfde moment verdwijnt het object op de ene 
plaats en verschijnt het op de andere. Binnen de wetenschap vindt teleportatie een toepassing bij de 
ontwikkeling van een kwantumcomputer. Wat heeft teleportatie met de Bijbel te maken? Het antwoord 
is verrassend: meer dan je denkt! In de Bijbel tref je tenminste zes voorbeelden aan van teleportatie. We 
behandelen ze in dit artikel! 
 
Veel mensen zijn verward en vragen zich af wat er gaat gebeuren? Waar gaat deze wereld naar toe? 
Christenen zouden een antwoord moeten hebben, maar helaas wordt er in veel kerken niet gesproken 
over satan, over demonen, maar ook niet over de eindtijd, de grote verdrukking of de Opname van de 
Gemeente, terwijl dit essentiële zaken zijn! Bijbelse profetie is niet zo ingewikkeld als sommigen jou 



willen laten geloven. De Bijbel is eenvoudiger te begrijpen dan jij denkt, mits je de moeite neemt de 
Bijbel te lezen, en gedegen onderwijs te aanvaarden. 
 
Dat de Bijbel actueler is dan je misschien denkt blijkt wel uit het feit dat teleportatie gewoon voorkomt 
in de Bijbel! Wetenschappers zijn slechts in staat dit verschijnsel theoretisch te verklaren. Er zijn 
wetenschappers die beweren een foton te hebben geteleporteerd. Afgevraagd moet worden of een 
foton een object is. Volgens de definitie bestaat licht uit fotonen, maar, wat een foton daadwerkelijk is, 
weet niemand, behalve de Schepper van de Hemel, Aarde en Zee, en alles daarin (dus ook fotonen!) 
(Exodus 20): 
 
In zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is. 
 
Zes voorbeelden van teleportatie, ofwel de zes Opnames, in de Bijbel 
 
1.  De Opname van de Gemeente 
 
De Opname van de Gemeente is de eerstvolgende grote profetische gebeurtenis volgens Gods kalender. 
De Opname van de Gemeente kan ieder moment plaatsvinden. Alleen diegene die Christus aanvaard 
hebben als God en Verlosser (ofwel de Kerk) zullen opgenomen worden. De rest blijft achter en zal een 
vreselijke tijd meemaken op aarde (de grote verdrukking). De Opname van de Gemeente wordt in de 
Bijbel genoemd in 1 Thessalonicenzen 4 (Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen 
met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht), in Johannes 
14 (En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, 
opdat ook u zult zijn waar Ik ben) en in 1 Korinthe 15 (Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen 
allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin). 
 
Als we 1 Thessalonicenzen 4 nogmaals beschouwen dan zien we dat daar waar in onze Bijbel 
"opgenomen worden" staat in het Grieks "harpagesometha" staat, afgeleid van harpazo, een Grieks 
werkwoord met de volgende betekenissen: snel wegnemen, haastig grijpen of wegrukken. Het belang 
van deze betekenis wordt later duidelijk. 
 
2.  De Opname van Henoch 
 
In Genesis 5 lezen we: 
 
Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. 
 
Dat Henoch niet stierf wordt bevestigd door Hebreeën 11: 
 
Door het geloof werd Henoch weggenomen opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden. 
omdat God hem weggenomen had. 
 
Het woord weggenomen in Hebreeën 11 is afgeleid van harpazo, en duidt dus op een Opname! 
 
3.  De Opname van Elia 
 
We lezen in 2 Koningen 2: 
 



Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden 
kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. 
 
4.  De Opname van Jezus 
 
We lezen in Handelingen 1: 
 
En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun 
ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen 
stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar 
de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u 
Hem naar de hemel hebt zien gaan. 
 
Opvallend is de parallel tussen dit verhaal en de Opname van de Gemeente! Bij de Opname zullen de 
gelovigen Jezus tegemoet gaan. Bij de tweede komst van Jezus komen de gelovigen met Hem terug! 
 
5.  De teleportatie van Filippus 
 
We lezen in Handelingen 8: 
 
En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer 
zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in 
Asdod. 
 
De Heilige Geest nam Filippus weg! In een ondeelbaar moment werd Filippus verplaatst naar een andere 
stad! Filippus onderging een rechtstreekse verplaatsing van de ene plaats naar de andere, zonder fysiek 
de ruimte tussen beide plaatsen te doorkruisen, ofwel een echte teleportatie! 
 
6.  De Opname van Paulus 
 
We lezen in 2 Korinthe 12: 
 
Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of 
buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het - dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. 
 
Het zal je niet verbazen dat het woord opgenomen in deze tekst weer afgeleid is van het eerder 
genoemde Griekse woord harpazo! Paulus werd opgenomen in de Hemel, maar keerde terug om zijn 
aardse missie te voltooien. Paulus wist waarover hij sprak. Hij heeft zijn persoonlijke Opname 
meegemaakt. 
 
Als mensen jou wijs willen maken dat er geen Opname in de Bijbel voorkomt, dan hebben ze geen 
kennis. In de Bijbel komen meerdere Opnames voor. De Opname van de Gemeente is onze gezegende 
hoop in duistere tijden. De vraag is of jij meegaat, of dat je achterblijft? Om mee te kunnen is er slechts 
één Weg: Jezus Christus aanvaarden als God en Verlosser! Je kunt die keuze nu maken, zodat je de 
zekerheid hebt dat je niet achterblijft en een verschrikkelijke tijd op aarde moet doormaken; de grote 
verdrukking. 
 
 



7. DE LAATSTE BAZUIN? 

 
Openbaring 11 
En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De 
koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in 
alle eeuwigheid. 
 
Wanneer vindt de Opname van de Gemeente plaats? 
 
De Opname van de Gemeente vindt voor de grote verdrukking plaats. Samengevat de belangrijkste 
Bijbelse argumenten: 
 
1.  Geen enkele tekst over de grote verdrukking noemt de Kerk of Gemeente van Christus (Openbaring 
4 t/m Openbaring 19). De reden waarom de Gemeente niet meer genoemd wordt, is omdat deze niet 
meer aanwezig is, en dus opgenomen is (tijdens de verdrukking zullen er wel mensen tot geloof komen. 
Deze mensen worden de gelovigen of heiligen uit de verdrukking genoemd, en het zal zelfs een grote 
schare zijn!)! 
 
2.  Meerdere Bijbelteksten verklaren zonder twijfel dat de Gemeente de grote verdrukking niet zal 
meemaken! Enkele voorbeelden: 
 
Openbaring 3:10: Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het 
uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. 
 
1 Thessalonicenzen 1:10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft 
opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. 
 
2 Thessalonicenzen 2:6 (en verder): .... En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd 
geopenbaard wordt. .... Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen 
is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden... (de wetteloze, ofwel de antichrist, zal pas 
geopenbaard worden als de Gemeente uit het midden (van aarde) verdwenen is! 
 
3.  Veel Oudtestamentische verhalen beschrijven gebeurtenissen waarin rechtvaardigen gered worden 
voordat er een oordeel van God komt. Noach wordt gered, voor de vloed. Lot wordt gered, voor de 
vernietiging van Sodom en Gomorra. Het gaat tegen Gods natuur in Zijn kinderen te laten lijden. 
Waarom zou de Gemeente dan door de grote verdrukking moeten? De grote verdrukking is de periode 
waarin Gods Volk (Israël) Jezus als Messias zal aanvaarden! 
 
Af en toe wordt de vraag gesteld of er een verband is tussen de laatste bazuin uit 1 Korinthiërs 15:52 en 
de zevende (laatste) bazuin uit Openbaring 11:15: 
 
Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd 
worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de 
doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 
 
en 
 



En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De 
koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in 
alle eeuwigheid. 
 
De vraag die gesteld wordt: "is dit niet een argument om te geloven dat de Opname van de Gemeente 
toch tijdens de grote verdrukking plaatsvindt?" Het korte antwoord op deze vraag luidt NEE, omdat de 
bovengenoemde argumenten deze visie niet ondersteunen. 
 
Hoe zit het dan met de laatste bazuin? 
 
Het feit dat er in 1 Korinthiërs 15:52 gesproken wordt over de laatste bazuin spreekt het gegeven van de 
Opname van de Gemeente voor de grote verdrukking niet tegen! Denk eens aan een laatste fluitsignaal 
bij een voetbalwedstrijd, of de laatste bel na een schooldag! Er zijn vele laatste fluitsignalen, en zo zijn er 
ook vele laatste bazuinen. De laatste bazuin uit 1 Korinthiërs 15:52 is dus een andere bazuin dan de 
zevende bazuin uit Openbaring 11:15. 
 
Als we de Bijbel bestuderen, en in context lezen, valt ons op dat het woord "bazuin" zeer vaak gebruikt 
wordt. We moeten dus goed nagaan wat er gebeurt bij iedere bazuin, voordat we concluderen dat de 
bazuinen uit verschillende hoofdstukken hetzelfde zijn. In 1 Thessalonicenzen 4:16 lezen we dat de 
gelovigen Jezus Christus tegemoet gaan. Er wordt gesproken over een bazuin. Het is dezelfde bazuin als 
die uit 1 Korinthiërs 15:52, maar het is niet de bazuin uit Openbaring 11:15! Je zou dus kunnen stellen 
dat de bazuin uit 1 Korinthiërs 15:52 een periode afsluit. Ga zelf eens na hoeveel bazuinen er in de Bijbel 
voorkomen! En, besef dat er meerdere "laatste bazuinen" zijn! 
 
 

8. DE RUITER OP HET WITTE PAARD 

 
Openbaring 6 
En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij 
ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne! 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag wie de ruiter op het witte paard is. Het antwoord op de vraag is 
relatief eenvoudig, wanneer je de chronologie van Openbaring goed begrijpt. 
 
Het korte antwoord 
 
Openbaring spreekt tweemaal over een ruiter op een wit paard; in Openbaring 6 en in Openbaring 19: 
 
En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij 
ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne! (Openbaring 6) 
 
En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 
Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. (Openbaring 19) 
 
Uit de context en chronologie kunnen we zonder enige twijfel concluderen dat er sprake is van twee 
verschillende ruiters: 
 



1.   De ruiter in Openbaring 6 is de antichrist. 
2.   De ruiter in Openbaring 19 is Jezus Christus. 
 
Het lange antwoord 
 
Helaas zijn er mensen die denken dat de ruiter van het witte paard in beide gevallen Jezus Christus is. Ze 
trekken - ten onrechte - deze conclusie, omdat klakkeloos aangenomen wordt dat de ruiter in 
Openbaring 6 dezelfde moet zijn als in Openbaring 19, en, wanneer men oppervlakkig leest kan men 
deze conclusie misschien trekken, ook omdat in Openbaring 6 de verwijzing naar de ruiter met 
hoofdletters geschreven wordt (Die, Hem en tweemaal Hij). Maar, het trekken van deze conclusie 
getuigt van oppervlakkig lezen, zonder de context en de chronologie goed te begrijpen. 
 
Sommigen denken dat de ruiter op het witte paard uit Openbaring 6 Jezus Christus moet zijn, omdat we 
in Openbaring 19 lezen dat Jezus op een wit paard terugkomt. De eerste ruiter op het witte paard lijkt in 
sommige opzichten op Jezus, maar in werkelijkheid is deze ruiter een misleider (de vorst van de 
duisternis doet zichzelf voor als een engel des lichts, zie 2 Korinthiërs 11). Dit verklaart dus ook de 
hoofdletters naar de verwijzingen! De ruiter uit Openbaring 6 doet zich voor als Christus, maar, is het 
niet! Uit de feiten dat in Openbaring 6 de ruiter op het witte paard uittrok om te overwinnen en dat in 
Openbaring 19 Jezus op een wit paard ten strijde trekt en de ultieme overwinning behaalt, kunnen we 
onmogelijk concluderen dat het om dezelfde paarden en dezelfde ruiters gaat! Jezus kan niet én op een 
paard zitten én het eerste zegel openen. 
 
De Ruiter uit Openbaring 19 komt uit de Hemel, om de wereld te oordelen, en is zonder enige twijfel 
Jezus! De Ruiter uit Openbaring 19 draagt meerdere kronen en geen boog (zoals de ruiter uit 
Openbaring 6), maar een zwaard. Als er al over een boog, en pijlen, wordt gesproken, dan vaak in 
combinatie met het kwaad (dus satan of de antichrist). Daarom geeft Paulus in Efeziërs 6 het dringende 
advies: 
 
Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 
kunnen doven! 
 
De boog in Openbaring 6 is geen kenmerk van Jezus, maar van Zijn tegenstander. Jezus (in Openbaring 
19) heeft geen boog maar een scherp zwaard waarmee Hij Zijn vijanden zal straffen! Openbaring 6 zegt 
niets over de oorsprong van de kroon, die de eerste ruiter ontvangt. We lezen nergens dat hij de kroon 
van God ontvangt. Wél weten we dat het beest (de antichrist) al zijn macht ontleent aan de draak 
(satan) en bij een troon hoort een kroon. De ruiter uit Openbaring 6 is dus zonder enige twijfel de 
antichrist, die Christus wil imiteren, en zich dus voordoet als de komende Christus. Helaas zullen velen 
door deze antichrist misleid worden. Velen zullen hem als god aanvaarden, zijn merkteken aanvaarden, 
en daarmee de eeuwige ondergang tegemoet gaan. De antichrist wordt weergegeven als een ruiter op 
een wit paard, maar, in werkelijkheid is hij niet zo vreedzaam als hij zich voordoet. Aan het begin van 
Openbaring 6 is er nog geen sprake van een bloedige oorlog. De antichrist gebruikt een geweldloze 
methode van overwinnen (daarom de witte kleur). Deze ruiter is niemand anders dan de persoon uit 
Daniël 9, die een vredesverbond met Israël sluit, dat niet zo vreedzaam blijkt te zijn: 
 
En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer 
en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot de 
voleinding toe, en waartoe vast besloten is. 
 



De antichrist zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een (schijnbaar) antwoord 
hebben voor alle problemen in de wereld. Hij zal als redder van de wereld worden ontvangen, als een 
charismatische leider. Hij zal in eerste instantie een eind maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen 
en economische ellende waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden (en waar we nu al de 
voortekenen van zien!). Miljarden mensen zullen de antichrist als god aanbidden, zijn merkteken 
aanvaarden, en zo de ondergang tegemoet gaan. Na zeven jaar komt er een abrupt einde aan zijn 
heerschappij: Armageddon. 
 
Samengevat: waarom is de ruiter uit Openbaring 6 de antichrist? 
 
1.  Ten eerste weten we dat de Gemeente van Christus niet meer op aarde is. Na Openbaring 3 is de 
Gemeente opgenomen. We weten dat Jezus pas na de zeven-jarige verdrukking terug keert met Zijn 
Gemeente. Alleen om die reden kan de ruiter op het witte paard Jezus niet zijn. Het bewijst natuurlijk 
nog niet dat de ruiter daarom de antichrist is. 
 
2.  Openbaring 4 en 5 spelen zich af in de Hemel. In Openbaring 5 wordt een boek genoemd, verzegeld 
met zeven zegels. Alleen Jezus Christus werd waardig gevonden het boek te openen: 
 
Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek 
te openen, en zijn zeven zegelen open te breken. 
 
Het is dan zeer onwaarschijnlijk dat diegene die het eerste zegel opende ook de ruiter is op het eerste 
paard! 
 
3.  Omdat we nu weten dat de ruiter uit Openbaring 6 niet Jezus is, maar zich wel voordoet als 
Christus, kan het niet anders dat deze ruiter de antichrist is! 
 
 
De Bijbel leert ons dat de grote verdrukking een vreselijke tijd zal zijn. Maar, diegenen die Jezus 
aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd niet hoeven mee te maken. 
 
 

9. WIE ZIJN DE 144.000 UIT OPENBARING? 

 
Openbaring 7 
En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld 
uit alle stammen van de Israëlieten. 
 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag wie de 144.000 uit Openbaring zijn. De 144.000 worden 
genoemd in Openbaring 7 en Openbaring 14. 
 
En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld 
uit alle stammen van de Israëlieten. 
 
In Openbaring 7 lezen we in het derde vers dat deze 144.000 verzegeld worden. Het gebeurt aan het 
begin van de grote verdrukking: 



 
Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van 
onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 
 
De Gemeente van Christus is dan niet meer op aarde (zie De Opname van de Gemeente). Direct na de 
Opname van de Gemeente zal de antichrist zich openbaren en zal de wereld zeven verschrikkelijke jaren 
tegemoet gaan. Het vredesverdrag dat de antichrist in Jeruzalem zal tekenen (Daniël 9) is het begin van 
de grote verdrukking. Opvallend is dat de antichrist eveneens een teken zal eisen (Openbaring 13), 
maar, het is slechts een duivelse imitatie van het oorspronkelijke zegel uit Openbaring 7! Besef dat satan 
slechts met goedkope imitaties komt, om te proberen gelijk te zijn aan God! Het zegel uit Openbaring 7 
is door God gegeven. Het merkteken uit Openbaring 13 komt van de antichrist. 
 
In Openbaring 7 lezen we dat de 144.000 verzegelden uit alle stammen van Israël afkomstig zijn. 
Openbaring 7 beschrijft in detail dat uit iedere stam 12.000 verzegeld zijn (Juda, Ruben, Gad, Aser, 
Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issaschar, Zebulon, Jozef en Benjamin). Deze twaalf stammen bestaan 
vandaag nog! Het getal 144.000 is een letterlijk getal! 
 
Openbaring 14 vertelt meer over de 144.000: 
 
En ik zag, en zie het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op 
hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid 
van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die 
op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de 
ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde 
gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het 
Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en 
het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. 
 
Het is belangrijk te beseffen dat God altijd mensen op aarde heeft, die van en over Hem getuigen. Geen 
enkel mens zal de God van toorn ontmoeten voordat hij of zij de God van Genade ontmoet heeft! Ieder 
mens, zonder enige uitzondering, heeft of krijgt dus de kans om Jezus te aanvaarden als God en 
Verlosser, en zo Gods oordeel te ontlopen! De 144.000 zijn een deel van de mensen die gedurende de 
grote verdrukking getuigen van en over God. 
 
We moeten de passage in Openbaring 7 dus lezen zoals het geschreven is ("En ik hoorde het aantal van 
hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de 
Israëlieten."), dus letterlijk 144.000 Joden; 12.000 uit elke stam van Israël. Besef dat de Bijbel ons 
nergens leert dat Israël vervangen is of wordt door de Kerk (deze dwaling wordt de vervangingsleer 
genoemd). De 144.000 Joden zijn "verzegeld", waardoor zij een bovennatuurlijke bescherming hebben 
tegen alle Goddelijke oordelen en tegen de antichrist, zodat zij hun opdracht tijdens de grote 
verdrukking kunnen uitvoeren. Gedurende de grote verdrukking zal God Zijn plan met Israël voltooien 
(zie ook Daniël 9:24-27). De 144.000 Joden zijn een "eerste opbrengst" (Openbaring 14:4), zoals ook 
werd voorspeld in Zacharia 12:10 en Romeinen 11:25-27: 
 
Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen 
oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is 
binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen 
en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun 



zonden zal wegnemen. 
 
De taak van de 144.000 is het verkondigen van het evangelie tijdens de grote verdrukking. Als gevolg van 
deze bediening zullen vele miljoenen, misschien zelfs wel miljarden tot geloof in Christus komen 
(Openbaring 7): 
 
Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon. 
 
Samengevat: de 144.000 zijn letterlijk 144.000 mensen (Joden) uit de twaalf stammen van Israël, met 
een bovennatuurlijke bescherming, die als taak hebben het evangelie te verkondigen tijdens de grote 
verdrukking. 
 
 

10. ARMAGEDDON 

 
Openbaring 16 
En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. 
 

 
 
 
Hoewel de naam Armageddon slechts éénmaal in de Bijbel voorkomt, hebben de meeste mensen wel 
eens van Armageddon gehoord, al is het vanwege de talloze films over deze plaats. Maar, wat is 
Armageddon eigenlijk? Het woord Armageddon bestaat uit de Hebreeuwse woorden Har en Megiddo. 
Megiddo is een plaats in het oude Israël. Har betekent heuvel. Uit deze woorden ontstond de term 
Harmagedon, waaruit de naam Armageddon ontstond. De voormalige stad Megiddo was gebouwd op 
een heuvel, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Jeruzalem. 
 
Armageddon is de oorlog aan het einde van de grote verdrukking. De legers van alle landen zullen 
optrekken naar Israël met het doel het Joodse volk te vernietigen. Deze oorlog zal eindigen met de 
wederkomst van Jezus Christus. De slag van Armageddon vindt plaats in de regio rondom het dal van 



Megiddo, noord Israël, tot Jeruzalem en het zuiden, naar schatting een gebied van 300 bij 150 km. 
Openbaring 16 is het enige Bijbelhoofdstuk waar we de naam Armageddon aantreffen: 
 
En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat 
de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek 
van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, 
als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de 
koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag 
van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, 
zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats 
die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. 
 
In Openbaring 16 lezen we dat Armageddon geïnspireerd wordt door demonen. We zien dat deze 
demonen nu al in de wereld aanwezig zijn, in politiek en organisaties. We zien een toenemende haat 
jegens Israël. We lezen in Openbaring 16 dat de Eufraat zal opdrogen en zo een doorgang zal voeren 
voor legers uit het noorden (Rusland) en het oosten (China, Iran, ...), maar ook voor legers van de gehele 
wereld. Gedurende de (grote) verdrukking zullen er meerdere oorlogen zijn, mogelijk ook nucleaire 
oorlogen. Naast Armageddon, wordt de eerste Gog/Magog-oorlog genoemd. Gedurende de (grote) 
verdrukking zullen miljarden mensen omkomen. Velen denken dat Armageddon de laatste oorlog is, en 
dat het een strijd is op één plaats. Armageddon is NIET de laatste oorlog op aarde. De laatste oorlog op 
aarde is de tweede Gog/Magog-oorlog uit Openbaring 20, na het duizendjarig rijk (Armageddon is wel 
de laatste oorlog uit de (grote) verdrukking): 
 
En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden 
losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, 
Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. 
 
Wat is de reden voor Armageddon? Het einde van Armageddon 
 
De tegenstanders van Israël proberen in deze oorlog het Joodse volk uit te moorden, het is een 
wanhopige demonische poging, die zal falen. In de geschiedenis is de mens getuige geweest van 
meerdere gruwelijke pogingen de Joden te vernietigen. Een tweede reden voor Armageddon is dat God 
Zijn vijanden verzamelt, om ze te kunnen oordelen en straffen, en vervolgens de aarde voorbereidt voor 
het Millennium (duizendjarig rijk). Aan het eind van Armageddon zal de antichrist, met het grootste 
leger ooit, de wederkomst van Jezus Christus meemaken. In Openbaring 17 lezen we: 
 
Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam - want Heere der heren is Hij en Koning der 
koningen - zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. 
 
Armageddon zal plotseling eindigen met de wederkomst van Jezus Christus, zoals we in Openbaring 19 
lezen: 
 
En ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig 
genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op 
Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan 
Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van 
God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En 
uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen 



hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de 
almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen 
en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels 
die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten 
vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en 
van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en 
de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het 
paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn 
tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het 
beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de 
poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op 
het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun 
vlees. 
 
De valse profeet en de antichrist worden na deze, waarschijnlijk bloedigste, oorlog ooit in de hel 
geworpen. De (grote) verdrukking eindigt abrupt, gevolgd door het Millennum, en de eeuwigheid, waar 
geen ellende, ziekte en dood meer zullen zijn. 
 
 

11. HET LAATSTE OORDEEL (DE GROTE WITTE TROON) 
 
Openbaring 20 
En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur 
geworpen. 
 

 
 
 
Wat gebeurt er bij het oordeel van de Grote Witte Troon uit Openbaring 20? Het oordeel van de Grote 
Witte Troon vindt 1000 jaar na de Slag om Armageddon plaats. Het is het laatste oordeel over allen die 
Christus hebben verworpen. Jezus zal op Zijn grote witte troon zitten en elke ongeredde persoon - de 



geestelijk 'doden' die Hem hebben afgewezen - zal voor Hem staan. Hun lichamen zullen uit het graf en 
uit de zee worden geroepen om hun laatste oordeel te aanvaarden. Jezus zal voorlezen uit de "boeken" 
van het oordeel waarin ieders leven is vastgelegd. De Bijbel maakt ons duidelijk dat alle woorden, daden 
en gedachten, ongeacht hoe geheim of onbeduidend ze op dat moment lijken, aan het licht zullen 
worden gebracht en ter verantwoording zullen worden geroepen. Degenen die hun vertrouwen op Jezus 
stelden en Hem als God en Verlosser aanvaard hebben, zullen niet aanwezig zijn bij dit oordeel. De 
gerechtigheid van Jezus heeft hen gereinigd en gerechtvaardigd voor God. In Openbaring 20 lezen we 
dat mensen "klein en groot" aanwezig zullen zijn bij dit laatste oordeel: 
 
En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de 
hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor 
God staan. 
 
Veel mensen die ogenschijnlijk goede dingen op aarde hebben gedaan en door hun leeftijdsgenoten 
werden bewonderd, zullen daar zijn - zelfs velen die ambten in de kerk bekleedden en waarvan werd 
gedacht dat ze Christenen waren. De Bijbel zegt echter dat "door de daden van de wet geen vlees in Zijn 
ogen gerechtvaardigd zal worden" en het oordeel van de Grote Witte Troon is daar het definitieve 
gevolg van. In Mattheüs 7 lezen we: 
 
Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in 
Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: 
Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! 
 
Iedereen die voor de Grote Witte Troon komt te staan, staat niet in het Boek des Levens geschreven, 
met als gevolg dat iedere persoon, zonder enige uitzondering, na dit oordeel in de eeuwige hel (poel des 
vuurs) wordt geworpen. Staat jouw naam in het Boek des Levens? Heb jij je vertrouwen in Jezus gesteld 
en de eeuwige redding aanvaard die Hij jou onvoorwaardelijk aanbiedt? Als je dat nog niet hebt gedaan, 
raden wij je aan om vandaag deze beslissing te nemen! 
 
Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog 
niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand 
gebed: 
 
Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden 
gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik 
dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN. 


